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Personages

- Eigenaar Harry is de dode

- Kassamiep dom oppervlakkig etc) Angela - Tjitske

- Vakkenvuller (neurotisch) Freek - Peter

- Hamster/mascote van de winkel (druk, heel druk) - Matthijs

- Assisten Managers (overcontrolerend, alleen bezig mat de winkel en carriere) Charlotte - Janet
- Bewaker (depressief, alcoholist, carriere op dood spoor) — Jan Hendrik

- Straatmuzikant (gladde Heino type) Goelio - Jesper

Motief

bedrijfsspionage door freek (werkt eigenlijk voor de ¢1000) en hier kwam Harry achter.

Setting

De Albert Heijn doet het niet zo goed, de manager is te soft en daardoor gaat er van alles mis.
Bovendien is de net-geopende c1000 veel schoner, goedkoper en langer open.

In de afgelopen weken was er een chlamydia uitbraak nav houdbare melk (vraag niet hoe dat is
gebeurd), drie zwaargewonde kinderen nadat de plakjes worst van de slager al 2 jaar oud bleken
te zijn, een bedrijfsongeval met de papierpers waardoor Ricardo 3 vingers en een ander
lichaamsdeel moet missen, 7 inbraken en was er 500 euro uit de kassa vermist. Bovendien blijkt
er al maanden dat na het balansen veel sterke drank wordt vermist.

In het kort

Op aandringen van charlotte wil Harry schoonschip maken en weer serieus bezig gaan. Hij wil
daarom iedereen ontslaan, behalve de vakkenvuller (want daar heeft hij een oogje op, wat de
vakkenvuller helemaal niet aanstaat). Echter, nadat Harry de personeelsbestanden nog eens goed
naleest, komt hij erachter dat de vakkenvuller sinds de komst van de ¢1000 altijd een half uur
eerder weggaat.

Volkomen overstuur heeft Harry een sms gestuurd met een confrontatie over de spionage voor de
¢1000. De vakkenvuller ziet de bui hangen, en gaat stiekem twee uur eerder naar de supermarkt,
daar trekt hij het hamsterpak aan en vermoordt Harry. Dan verstopt hij Harry achter de houdbare
melk (want dat drinkt niemand meer), en hij spiegelt het vak netjes zodat niemand Harry meer kan
zien. Hij gaat dan naar huis en komt een paar uur later weer terug, hij denkt dat niemand ‘m heeft
gezien.

De bewaking heeft alleen hem in het hamsterpak gezien, maar was stomdronken.

charlotte ziet de bloedvlekken op de vioer van de winkel, en weet dat ndég een bedrijfsongeval
ervoor zorgt dat niemand maar naar de winkel komt. Net nu ze het allemaal weer een beetje op
orde heeft! Dus charlotte stapt op de zamboni om de vloer te vegen.



Tijdpad

Gisteren
Vakkenvuller krijgt een sms van Harry: “waarom verraad je mij zo! Geef me nog een kans! Morgen
15:00, bij de Merci-chocolaatjes?”

Vandaag

06:00 Bewaking doet zijn eerste rondje (hahaha, da’s dubbelzinnig!)

08:00 charlotte en Harry komen samen aan bij de supermarkt

08:20 Kassamiep is er ook, gaat in kantine zitten facebooken

08:20 Vakkenvuller sneakt naar binnen en doet het hamsterpak aan

08:25 Bewaking ziet ‘een groot konijn’, hij heeft er een foto van gemaakt

08:30 Harry wordt vermoord door Vakkenvuller na een aantal compleet over de schreef gaande
avances. Vakkenvuller verstopt Harry achter de houdbare melk, netjes gespiegeld zodat niemand
het ziet en hangt ‘t pak weer op zijn plek en gaat naar huis.

08:45 charlotte ziet dat het gangpad bij de houdbare melk er niet uitziet maakt ‘t schoon met de
zamboni, daar wordt de bewaking wakker van

09:00 winkel moet open gaan

09:15 hamster komt aan en doet zijn pak aan

10:00 vakkenvuller komt terug

11:00 wij vinden Harry



Kassa-miep

Eindigt elke zin met: “spaart u ook zegeltjes?”

Misschien zelfmoord? (maar hoe hij dan zo netjes die melk heeft gespiegeld is onbekend)

Als ik iemand zou vermoorden dan deed ik het vast precies zo. Die persoon die dit heeft gedaan
is heel slim! Wel heel sexy eigenlijk, zo’n bad-boy. Of misschien wel een bad-girl. RRRRRRR Ik
hou wel van die ruige types! Mijn vriendin heeft ook iemand achter de tralies, da’s wel heel
opwindend. Als ze dan verlof hebben, dan heb je er allebei zo op gewacht, geweldig lijkt me dat.
Dat zo'n kerel je helemaal uit elkaar trekt. Misschien moet ik maar iemand vermoorden? Wat zijn
daar eigenlijk de nadelen van?

Over haar werk: Ik vind het zo leuk om boodschappen te bliepen. Bliep, bliep, bliep! Alleen fruit
wegen vind ik moeilijk, soms weet ik niet of het een sinaasappel is of een grapefruit. Ook die
spaarzegels vergeet ik altijd.

Dat geld wat weg is? Ik heb geen flauw idee. Maar die briefjes van 50 lijken heel veel op een
briefje van 10, dus misschien heb ik een paar verwisseld? Harry wilde eigenlijk wel heel graag dat
ik dat ging terugbetalen, maar ik heb dat geld niet meer, heb ik allemaal beautycare producten
van gekocht van Tell-sell

Harry: ja, we hadden vroeger wel eens een vluggertje in zijn kantoor, maar dan was het direct ‘oh
ik mag dit niet doen’ enzo. Hij was altijd veel te soft. Hij is nu veranderd, hij wil me nu ineens
ontslaan, dus dat is veel mannelijker en dat vind ik wel weer leuk. Maar dan ben ik wel mijn baan
kwijt, natuurlijk.

Hamster: Ik heb wel een zwak voor een man in pak. Hij is altijd heel druk, en hij roept allemaal
slogans tijdens de sex.

charlotte: die heeft alleen maar oog voor werk. Zou me niets verbazen als ze Harry heeft
vermoord. Gaat ook heel vaak haar neus poederen.

bewaking: die gaat altijd direct slapen na de sex en soms is ‘ie zo dronken dan kan ‘ie niets meer.
Zou nooit een moord doen, is ie veel te hopeloos voor

vakkenvullen: paar keer in bed gehad, maar 't is zo'n pietje precies. Dan moeten eerst de kussens
recht, mijn benen in de juiste hoek, sokken gevouwen... Ugh, zo kom je nooit toe aan sex. Hij
praat veel over vullen, maar het komt er nooit van! Hoevaak kun je iemand nou vertellen hoe je de
koekjes het beste kunt spiegelen, of hoe hij de pakken frisdrank telt tijdens het balansen?
Bovendien kreeg ‘ie tijdens de sex rare sms-jes van Harry, volgens mij vond Harry de vuller leuk.

Straatmuzikant: heerlijk ruige man, maar ook een gladjakker, ik zorg altijd dat hij voor en na de
seks doucht! Zou hij Harry vermoorden? Misschien, ‘tis ook een drugsdealer.

Alibi: ik was 8.30 in de kantine
Motief voor moord: ontslag en geld terugbetalen
Waarom niet vermoord: veel te dom om dit te doen



Charlotte

Ja, ik ging met Harry naar bed, maar puur om mijn carriére, hoor. Eigenlijk veel te soft die man.
Afgelopen nacht was hij bijvoorbeeld helemaal niet in de mood.

De Albert Heijn doet het niet zo goed, de manager is te soft en daardoor gaat er van alles mis.
Bovendien is de net-geopende ¢1000 veel schoner, goedkoper en langer open. In de afgelopen
weken was er een chlamydia uitbraak nav houdbare melk (vraag niet hoe dat is gebeurd), drie
zwaargewonde kinderen nadat de plakjes worst van de slager al 2 jaar oud bleken te zijn, een
bedrijfsongeval met de papierpers waardoor Ricardo 3 vingers en een ander lichaamsdeel moet
missen, 7 inbraken en was er 500 euro uit de kassa vermist. Bovendien blijkt er al maanden dat
na het balansen veel sterke drank wordt vermist. Positieve van de moord is dat ik daardoor de
touwtjes veel meer in handen krijg! Misschien mag ik wel manager worden! :D Dan ga ik eindelijk
iedereen ontslaan, had Harry al bijna zo ver dat ‘ie dat ging doen. Hoorde van Harry dat er iemand
voor de ¢1000 spioneert, maar ik weet niet wie. Mijn doel is door te groeien naar regio-manager
en dan hoofd-provincie. En uiteindelijk keten-manager van een heel groot gebied.

Over het dweilen: ja, al dat bloed in het gangpad, dat zag er niet uit!

Over freek: WAARDELOOS! doet veel te lang over ‘t vakkenvullen, direct ontslaan, maar Harry
wou dat niet. Harry was helemaal gek op 'm, freek zou nooit Harry vermoorden. Alhoewel, 't is een
rare jongen.

Over kassamiep: WAARDELOOQOS! doet aan een interessante vorm van klantenbinding (=sex), maar
te dom voor woorden. Vraagt vaak niet naar koopzegeltjes en snapt helemaal niets van de nieuwe
bonuskaart. Bovendien was ze laatst 500 euro kwijt. Ze kan dat geld niet terugbetalen, misschien
dat zij het heeft gedaan?

Over hamster: WAARDELOOS kan compleet niet uit, we hebben financiéle issues en dan toch
zo’n malloot in dienst? Bovendien staat hij helemaal stijf van de coke, ik vertrouw het niet
helemaal.

Over bewaking: WAARDELOOS een mislukkeling, er mist altijd sterke drank uit de vakken, er is
500 euro gestolen uit de kassa’s, 7 inbraken. Waardeloos! Stinkt bovendien altijd naar sterke
drank

Over straatmuzikant: aardige knakker, koop ik altijd cocaine van om de hele dag scherp te blijven.

Over Harry: WAARDELOQOS veel te soft voor personeel, bovendien niet ruig genoeg in bed. Ik
dacht dat het mijn ticket was naar een betere carriére, maar nu hij weg is, kan ik het zelf doen.

Motivatie voor moord: dan komt zij aan de bak

Motivatie voor niet moorden: na alle andere ongelukken kan een moord er eigenlijk niet bij

Alibi: ik was bij Harry in de ochtend en ben met hem naar werk gegaan. Toen heb ik ‘s ochtends
de administratie gedaan, terwijl hij ‘iets anders moest doen’. Ik heb er echt niets mee te maken!



Vakkenvuller

(neuroot)

Mooiste beroep wat er is. De combinatie van snelheid, precisie, klantcontact. Alles zit er in. Zo
was ik laatst twee uur bezig op de kruiden-afdeling. Ik had vroeger alles op alfabetische volgorde
hangen, maar dat heb ik nu allemaal op kleur gehangen. Volgende week verander ik het weer, dan
deel ik het in per land van herkomst!

Jammer dat vakkenvullen zo slecht betaald. Maar het liefst blijf ik altijd vakkenvullen!

Mijn hobby is vullen, vakkenvullen mijn vak!
Wist je dat shampoo ook een houdbaarheidsdatum heeft?

Thuis spiegel ik ook alles! Slaif staat voor de soeplepel, dan de taartvorkjes en de theelepels.
Heerlijk!

Bij C1000, daar is alles mooi gespiegeld! Daar waarderen ze je inzet als vakkenvuller tenminste.
Zelfs de koekjes en de chips staan netjes op een rijtje, en ik weet als professional hoe moeilijk dat
is.

Ik heb mijn reflexen er helemaal op getraind, direct als iets valt, dan steek ik direct mijn voet
eronder. Bij mij is nog nooit iets kapotgevallen! Het enige wat fout is gegaan is die chlamydia toen
op de houdbare melk. Ik weet niet hoe dat voor elkaar is gekomen.

Wist je dat schuursponsijes een subtiel kleurverschil ontwikkelen door tl-licht als ze te lang liggen?
Ik wissel ze minimaal twee keer per dag door.

Heeft een heel groot mes om kartonnen dozen mee open te maken (maar daar ben ik altijd heeeel
voorzichtig mee, want eigenlijk staat op elke doos dat dat niet mag). Ik deed dat vroeger met
Angela's sleutelbos.

Weet je wat mijn natte droom is? Een supermarkt waar alles op alfabetische volgorde staat.
Fantastisch lijkt me dat! Kaartjes, Kaarsen, Kaneel, Kano's, Kroepoek, Kruidnagel

Over Harry: die wilde ook graag dat ik andere dingen ging vullen, maar daar had ik geen zin in.
Zorgde er wel voor dat ik als enige mocht blijven (en charlotte)

Over charlotte: die heeft helemaal geen oog voor precisie-spiegelwerk! Ze vind dat ik overal veel
te lang over doe. Koelbloedige tante, ik wil er eigenlijk niet meer over kwijt. Ik ben heel bang dat ik
nu als nog ontslagen ga worden.

Over Hamster: ugh, verschrikkelijke kerel. Veel te druk. Bovendien een zakkenvuller! Ik zie wel
eens dat hij een kratje uit de emballage haalt en die opnieuw door de machine doet. Volgens mij
voost die ook met de kassa-miep. Zou maar zo eens de moordenaar kunnen zijn.

Over Kassamiep: aardige meid. Maar veel te dom. Ik denk niet dat die deze moord ooit zou
kunnen doen.

Over Bewaker: ja, die dronkelap. Kan maar zo dat hij helemaal van de wereld was en toen Harry
heeft vermoord. Hij was ook heel boos dat ‘ie werd ontslagen (niet waar)

Over Straatmuzikant: weet ik niets van af. Maar volgens mij ook niet te vertrouwen. Hamster en
charlotte gooien altijd veel geld in zijn bakje, maar zijn muziek is verschrikkelijk.

Motief voor moord: Harry wist dat hij voor c1000 spioneerde (maar dat weet verder niemand).
Harry had 'm ook in t testament gezet, dat Freek voor altijd vakkenvuller blijft.
Motief voor niet moorden: uh, het is een neurotische psychopaat, die heeft altijd een motief?

Alibi: ik was thuis bij mijn moeder!



Hamster

(spreekt alleen maar in korte slogan-achtige zinnen)

Go-go Albert Heijn, bonuskorting da’s pas fijn!

Drie klanten in de rij? Wij doen er een kassa bij!

Hamstereeeeeh!

Klanten staan weer in de rij: de houdbare melk is weer chlamydia-vrij!

Is je privacy niets waard, shop met onze bonuskaart!

Oh-oh, dacht ik, da’s niet goed, mijn hamsterpootjes vol met bloed!

Gister was geen mooie dag, hoorde dat ik niet terugkomen mag...

Thuis voetbalkijken voor de buis

Mijn pak hing niet meer naast de deur, en had ook geen hamstergeur
kassamiep heeft 1 talent: zij maakt van jou een echte vent

Over ¢1000: beter, schoner, langer open, toch moet je bij ons je spullen kopen!
Relatie met angela: Biep, biep, biep met de kassamiep!

Peter is flink gestoord, misschien heeft hij Harry wel vermoord

Harry was een toffe peer, gaf mij deze Hamster eer

Over charlotte: carriere maakt haar knettergek, zij wil graag op Harry's plek
charlotte maakt mij heel erg boos, vindt mijn beroep waar-de-loos
Vakkenvuller moet niet lullen, maar vullen!

De beveiliging loopt altijd mank, steelt bovendien onze sterke drank!

Ik weet niets, want door de regen, was ik er pas om kwart over negen



Bewaker

Ik ben waaardeloos. Ik had vroeger een prachtige cariére, als beveiligingsbeambte bij de kunsthal
in Rotterdam. Maar na wat strubbelingen en verbrande schilderijen ben ik nu hier beland... En er
zijn al 7 inbraken geweest, die kassamiep heeft geld gestolen en er wordt sterke drank vermist,
hips.

Ik weet niet veel meer van vanochtend, maar ik weet zeker dat ik een groot monster heb gezien!
Een mega cavia, of een konijn, ofzo. Of een bever, eekhoorn, woestijnrat of stokstaartje. Of zo'n
beest die maakt zo'n geluid, zo “uuuuuuh”, zo'n heel snel beest. Ah toe, met van die dingetjes,
zo'n zacht beest. |k denk dat 't met een K begint. (als cursisten zeggen: misschien een hamster?
Je zou zeggen dat ik zo'n hamster wel zou herkennen, die zie ik elke dag... maar het zou natuurlijk
kunnen)

Ik heb er ook een foto van, daarom weet ik hoe laat het was.

Ook kwamen Harry en charlotte samen naar ‘t werk, maar of dat nou voor dat konijn was of er na,
dat weet ik niet meer. Misschien heb ik ‘t ook wel gedroomd.

Daarna heb ik nog even geslapen naast de vis-afdeling, maar ik werd wakker van de zamboni.
lemand is daarmee door de houdbare melk afdeling gegaan. Moet Charlotte zijn geweest, da's de
enige met een sleutel.

Over vakkenvuller: een aardige knul, beetje neurotisch. Hij heeft wel een groot mes om die
kartonnen dozen mee open te maken, maar dat doet hij altijd heel netjes. Ik denk niet dat hij het
kon doen, sowieso, hij was hier pas om 10 uur

Over de kassamiep: die weet alles van iedereen. |k weet zeker dat zij hier al was, die gaat altijd in
de kantine zitten facebooken voor het werk aan

Over charlotte: harde tante, Harry was de enige die me nog een kans wilde geven, maar zij wou
me ontslaan. Maar ik begrijp heel goed dat niemand me wil. Ze is ook de enige met een sleutel
van de zamboni. Was hier tegelijk met Harry

Over de hamster: ugh, wat heb ik een hekel aan die gast. Altijd als ik, ehm, hoofdpijn heb, dan
gaat hij extra hard schreeuwen en om mij heen dansen. Nu ik er zo overna denk, dat konijn kan
natuurlijk ook een hamster zijn geweest. Misschien moet ik maar eens ophouden met drinken, wat
ben ik ook een waardeloos figuur. Was er ook pas na de moord.

Over de muziekant: ik heb ‘m al meerdere malen gezegd om niet voor de ingang te hangen, maar
niemand luistert toch naar me. Wat ben ik ook een mislukkeling. De rest vindt ‘t allemaal wel
prima, denk dat ie ook wat andere zaakjes dealt dan alleen muziek. Hij gaat trouwens na
sluitingstijd altijd naar de c1000

Over Harry: heel blij, hij wou me nog een kans geven na het kunsthal-debacle. Zijn nog maar
weinig van dat soort goede mensen, en nu is er eentje minder, booohoooo

Motief voor moord: hij is wanhopig en wordt nu ontslagen
Motief tegen moord: hij is eigenlijk de enige die het wel erg vindt dat Harry dood is, bovendien is
hij een mislukkeling, hij is het niet waard iemand voor te vermoorden

Alibi: hij was ladderzat



Muziekant

Gladjakker eerste klas. Staat liever bij de AH dan de ¢c1000, omdat hier meer kanslozen zijn. Maar
omdat de AH eerder dichtgaat, gaat hij daarna naar de c1000. Ik doe m'n boodschappen zelf ook
bij de ¢c1000. Eigenlijk een veel betere winkel. Daar verkleed hij zich dan ook niet als
straatmuzikant, maar wat netter als businessman.

Kassamiep: een doos

Vakkenvuller: tja, ook zo'n waardeloze

Harry: aardige kerel, maar hij was de laatste tijd erg afstandelijk tegen me, ik had het wel een
beetje gehad eigenlijk met die man. Maar zou 'm niet vermoorden, beter is om niet teveel politie-

aandacht op mij te hebben.

charlotte: goede klant, ‘doneert’ altijd veel geld. En je gaat over je klanten niets slechts zeggen
natuurlijk

Hamster: zelfde verhaal. Maar eigenlijk een verschrikkelijke kerel, met zijn drukke gedoe de hele
tijd

Bewaker: hopeloze gast. Ik denk dat hij al die inbraken zelf heeft gedaan. Je moet ‘m eens vragen
naar de kunstroof, vind ‘ie leuk! Zou me niets verbazen dat hij het heeft gedaan, misschien dat
Harry er achter kwam dat ie iets heeft gestolen? En die foto van z'n konijn, dat zegt natuurlijk
niets!

Alibi: geen alibi

Motief voor niet moorden: Harry was niets mis mee, mocht hier nog blijven staan, ondanks mijn
slechte muziek en drugsdealerij



